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Gavino, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Mijn vader 
 
Hij maakt me een man.   
Hij traint me in kickboksen.  
Mijn vader ziet dat ik steeds beter word.   
 
Hij maakt me een man.   
Mijn vader wordt snel boos.  
Ik en mijn vader krijgen dan ruzie.  
 
Ik ben een man.        
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Walid, Prinses Margrietschool, Groep 5 
 
 

De herder in de nacht  
 
Botten met bloed.  
Het is nacht.  

Ik hoor geblaf.  

Ik kan niet slapen door al het bloedgespetter.  

Ik ben bang door al dat geblaf.   
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Veerle, Prinses Margrietschool, Groep 5 
 
 

Onderduiken  
Een dag of een nacht, niets is meer hetzelfde.   
Ik schuil in de kelder.  
Ik ben bang, ik ben al de elfde.  
In de nacht luister ik naar het gezang van de 
nachtegaal.  
Er is weinig eten, elke dag zie ik joden naar het 
concentratiekamp lopen, bang dat het hun 
laatste stappen zijn.  
Ik hoor iets in de gang, ik deins achteruit.  
We horen geklop op de deur.  
Ik klim in de voorraadkast, de deur gaat open.  
Iedereen wordt meegenomen, behalve ik.   
Daar zit ik dan en ik huil mijn verdriet weg.   
Ik word ook meegenomen.  
Dit wordt nog mijn dood.   
Een dag of een nacht, niets is meer hetzelfde.   
Ik krijg er hoofdpijn van.  
Tot... ik hoor gejuich, oranje vlaggen.  
We hebben gewonnen!  
We hebben overwonnen!     
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Vito, Prinses Margrietschool, Groep 5 
 
 

Dapper en bang  
 
Je moet snel zijn.  
Je moet sterk zijn.  

En probeer niet bang te zijn.  

Je moet in jezelf geloven.  

En je moet ook altijd in je dromen geloven.  

Als mensen je gaan pesten en ze zeggen; 'je bent 
dom' niet naar luisteren.  

Je moet je angst overwinnen.  

Als je gay of lesbies bent, het maakt niet uit wat 
je bent.  

Je bent sterk.  
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Zeynep, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Het is oorlog  
 
Ik ben verdrietig dat mensen doodgaan.  
Ik hoor pistool geluiden.  

Ik zit op een bankje, ik ben bang.  

 

Ik hoor pistool geluiden.  

Er zijn veel vuren.  

De huizen zijn kapot.  

 

Ik ben heel erg bang.       
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Sahuban, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
De aardbeving 
 
Aardbevingen zijn gevaarlijk.   
Het maakt mij verdrietig.  

Omdat zij bang zijn.   

Was ik verdrietig.  

De vloer ging bewegen in Azië en in Turkije.  

Dat maakt mij verdrietig.        
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Gracyanne, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Honger  
 
De mensen hebben honger.  
Zij zijn bang.  

De gebouwen zijn ingestort en kapot.  

Het is oorlog, dat is niet leuk.  

Zij zijn bang.  

Zij hebben geen geld.  

De gebouwen zijn ingestort en kapot.  

Zij hebben honger.        
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Noa, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Wolven  
 
Twee wolven vechten om een bot.   
De een zegt: 'woef'.  

De ander zegt: 'grom'.  

Maar niemand won.  

De een zegt: 'woef'.  

De ander zegt: 'grom'.  

Er was een grote storm.  

Ze schuilen in een grot en delen het bot.   
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Hidaya, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Hoe voelt oorlog? 
 
Het is oorlog, maar mijn familie heeft het niet door.  
Ik kijk uit het raam, het is donker maar net was het nog 
licht.  

De huizen storten in, luizen rennen weg, wat een pech.  

Het voelt niet goed, wie heeft nu de moed?  

Ik lees een leuk boek.   

Ik hoor een straaljager en het huis wordt steeds lager.  

Dus zo voelt oorlog.  

Mijn vader is soldaat.  

Hij is weg, na 5 jaar is hij terug.  

Hij heeft een goede daad verricht.  

Het is oorlog.  

Eindelijk is er weer vrede.   
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Dennie, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Het rustige maal  
 
De horizon rijst.  
De dieren draaien zich om.  

Maar daar is een woud dat in vlammen staat.  

De vissen pakken water met hun vinnen.  

Ze doven het vuur, dat is goed voor de bomen.  

 

De 7 slangen staan bij een boom die nog steeds staat.  

Ze werken samen.  

De wolf krijgt honger en de 7 slangen worden er 6.  

Ze zijn klaar en ze eten rustig.     
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Lea, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Slangen in het oerwoud  
 
Ik hoor gesis tussen de struiken.  
Vlinders vliegen in mijn buik.  

 

Ik ga naar buiten, ik hoor gefluit.  

Het is van de vogels en ik zie een slang.   

Hij heeft mooie boogjes en mooie oogjes.  

 

Ik zie nog een slang. Vlinders vliegen weg.  

Samen zijn ze ying yang.       
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Miray, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
Ik ben bang  
 
Superheld worden.  
Dan ben je sterk, slim en dapper.  

Mijn bff's verstoppen zich in de nacht.  

De oorlog wordt erger in de nacht.  

Ik verdrink in de nacht.  

 

In de nacht zijn best veel vechters.  

Ik voel me zwak.  

Ik verdrink in de nacht.      
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Amina, Prinses Margrietschool, Groep 5 

 
De spin   
 

Lange poten, dun lichaam, best wel groot.  

Brok in mijn keel, tranen in mijn ogen.  

Mijn lijf rilt, kippenvel.  

 

Er is een spin in mijn kamer.  

 

Hij hangt naast het web.  

Hij hangt een beetje.  

Ik heb een brok in mijn keel.  

 

Hij is bruin en zwart.  

Ik heb tranen in mijn ogen.  

 

In huis kan hij niet weg. Buiten wel.    
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