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Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren 

 

Firdaus, Prinses Margrietschool, groep 8 

 

Geweld is geen held  

 
1. ik wil vrede net als in het heden. 

2. dat is een reden daarom was ik aan het beden. 

3. ik ben bang al heel lang. 

4. was net in de gang ik voelde bedwang. 

5. ik was zo bang net als een reus tegen en slang. 

6. al dat geweld wordt veel gescheld. 

7. er worden de hele tijd wapens geteld. 

8. geweld is geen held. 
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Kristin, Prinses Margrietschool, groep 8 

 

Oorlog in het land 
  

Samen kijken we uit ramen. 

 
We zijn bang we huilen en schuilen. Het is oorlog. 
 
Soldaten op de grond. Verwoestende huizen en bloed uit de mond. 
We willen vrijheid dan is er weer blijheid. 
 
Ramen kapot en glas op de grond. Bommen vallen veel huizen 
kapot. Verwonde mensen en kinderen huilen 
 
Ze willen naar huis maar hebben geen thuis. Het land is verwoest. 
 
Kinderen zijn bang en rennen in de gang 
 
Veel mensen schuilen en kinderen huilen 
We willen vrijheid dan is er weer blijheid 
 
Soldaten op de grond en ramen kapot. 
 
Bommen vallen veel huizen kapot. 
 
Ze willen naar huis maar hebben geen thuis. Het land is verwoest. 
 
We huilen en schuilen 
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Desley, Prinses Margrietschool, groep 8 

 

Wat een dag 
Vanochtend was het oorlog thuis. 
Door het verstoppen van een gestolen kluis. 
De politie viel in huis. 
En Dat deden ze best luid. 
Ze waren opzoek naar de buid. 
Het hele huis was omgebouwd. 
Er was geen stukje van de deur meer over. 
De ramen waren kapot. 
En het was mega koud. 
Het was niet leuk. 
Ik was zo bang. 
Mijn vader, moeder, zus, en ik 
Lagen in tranen. 
Mijn moeder zei alleen dat het hij het niet kon zijn. 
Door het verstoppen van een gestolen kluis. 
Was het stil thuis. 
Mijn broer kreeg zijn verdiende loon. 
En Na 4 jaar was het weer eindelijk weer gewoon. 
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Walid, Prinses Margrietschool, groep 8 

 

Wat een man 

 
Die stoere man heeft al die dingen gepakt 

Wat een man al die mensen zijn bang 

Die man is veelte stoer man 

Die man dreigt al die mensen man 

Wat een man al die mensen zijn bang 

De politie kom er aan man 

De politie gaat je pakken man 

Het Einde van die man 
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Sabrine, Prinses Margrietschool, groep 8 

 

Dapper 

 
1 Vijf vreemde mensen, 

2 En toch wil je ze wensen 

3 Dat je ze niet had gekend. 

4 Bleven ze maar onbekend 

5 Want dan zouden zij nog leven 

6 Hun dierbaren liefde geven 

7 Vijf hele dappere personen 

8 Die vanaf nu in mijn hart wonen. 

  

 

 


