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Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren 
 

 

Nette, Prinses Margrietschool, Groep 7 

 
 
Waarom 
Waarom moeten zoveel mensen op een harde grond 
slapen  
Of zoveel kinderen slecht eten en op de grond slapen. 
Of zoveel mensen op een harde grond slapen. 
Waarom! Waarom zijn er zoveel mensen die geen geld 
of een huis hebben...  
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Marwa, Prinses Margrietschool, Groep 7 

 
Als ik de baas was 
van school zou ik een lift bouwen  
 
Omdat niet iedereen op de trap kan oftewel mensen 
met een beperking  
 
Dan zou je zien een vierkant blok dat naar beneden en 
naar boven gaat  
 
Hoe gebruik je een lift 
  
Stap 1 druk op de aan knop aan de zij kant  
Stap 2 wacht totdat de lift opent  
Stap 3 stap in en druk op de verdieping waar u heen 
wilt  
 
Waarschuing bij nood druk op de nood knop  
 
Wil jij na dit gedicht ook een lift in jouw school of 
gebouw, loop dan met een blij gezicht naar de 
eigenaar. 
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Meysa, Prinses Margrietschool, groep 7 

 

Als ik de baas was 
Als ik de baas was zou iedereen 3 keer per week school 
hebben en 2 dagen thuis werken. 

Als ik de baas was zou je 8 weken zomervakantie 
moeten hebben. 

Als ik de baas was zou ik nooit een oorlog starten. 

Als ik de baas was zou alles gratis zijn. 

Als ik de baas was dan zou iedereen elkaar hetzelfde 
moeten behandelen. 

Als ik de baas was. 
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Thiancy, Prinses Margrietschool, groep 7 

 

 

Vrijheid 
Ik wil zeggen wat ik wil  

Ik wil doen wat ik wil 

Of blijf ik liever stil 
Laat me zijn hoe ik wil zijn 
Zeggen wat ik wil 

Doen wat ik wil 

Of blijf ik liever stil. 
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Niah, Prinses Margrietschool, groep 7 
 

Mooier land 
Als ik de baas was in Nederland zou ik Nederland een 
veel beter plek maken en meer vreedzaam. Dit zijn mijn 
ideeën: 

1.  Ik zou een supermarkt maken voor alleen maar 
vegan mensen zodat ze niet steeds hoeven te 
kijken naar de ingrediënten 

 2. Ik zou ook meer honden parken maken voor honden 
zodat ze een plek hebben om gewoon te spelen. 

 3. Ik zou ook meer asielen maken voor alle dieren die 
op de straat wonen zodat ze een leuke mooie en leuke 
familie krijgen want dat verdienen alle dieren een mooi 
en gelukkig leven  

4. dan zou ik meer speeltuin maken voor alle kinderen 
zodat ze niet alleen maar binnen zitten op heen 
telefoon  

Dit waren al mij ideeën voor als ik baas was in 
Nederland.  
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Malak, Prinses Margrietschool, Groep 7 

 
Als ik de baas was 
Als ik de baas was in Nederland is iedereen gelijk.  Is er 
geen racisme meer.  

Geen verschil tussen Joden, Moslims en Christenen. 
Maar helaas was dit wel in jaren 40. Al is het minder 
geworden moet het helemaal stoppen. Altijd zie ik dat 
er kinderen worden gepest. Meestal met hun geloof, dit 
noem ik discriminatie. Ik vind het heel erg dat dit 
gebeurt en word er heel verdrietig van. Iedereen moet 
gelijke rechten hebben. 

Wat ik ook heel belangrijk vind is meer groen er wordt 
per dag wel heel veel groen vernietigd. Er moet veel 
meer groen komen. 

Ik vind dit heel erg, dit was mijn  tekst . 

Ik hoop dat dit echt gebeurd. 

      

 

       


